
 
Verhalen van Nancy  
 

 
 
Hoi, mijn naam is Nancy en ik ben in principe een loslopendefilmer, die wel lid is van een 
videoclub, maar waar ik toch niet alles kan doen wat ik zou willen.  
 
Ik heb met veel belangstelling gelezen in het AD, op websites en andere mediadragers, dat 
er een nieuwe filmgroep in is, die de vrije expressie en creativiteit hoog in het vaandel heeft.  
Zij noemen zichzelf “de Eenhoorn” Eenhoornfilm  
Onafhankelijk Filmplatform Zuid Hollandse eilanden  
Ook heb ik gelezen, dat deze groep al aan het filmen is en dat hun eerste project de film Een 
vermoeide winterwind” is naar een verhaal van Moyshe Kulbak, een joodse schrijver, die in 
1940 in Polen is overleden. Hij is geboren in 1896 en heeft vele bekende verhalen 
geschreven.  
Het verhaal is door Hans Leupe omgezet naar een script. Omdat het film is zijn, zijn voor de 
juiste filmvorm, delen van het verhaal weggelaten of iets anders weergegeven.  
Als je dit soort verhalen leest word je als filmer wel geprikkeld om daar een script van te 
maken en je fantasie de vrije loop te laten.  
Ik was dan ook verrast, dat ik aan dit project mee kon werken en ik heb veel geleerd van de 
shooting sessie, die met groene schermen werd opgenomen. Die beelden worden dan later 
in ander opgenomen materiaal verwerkt en aangepast.  
Dit levert voor ons als amateurs (wat zijn amateurs ? ) ongekende mogelijkheden om je 
fantasie in beelden uit te werken.  
Dit is wezenlijk iets anders dan met je camera even wat shots nemen van je vakantie, 
carnaval of andere evenementen, die in je buurt plaatsvinden.  
Deze groep staat open voor allerlei ideeën. Die gaan van reportages tot verhalen. Alles wat 
maar verfilmt kan worden.  
De groep beperkt zich in dit stadium tot professionele filmopnames, die gemiddeld niet 
langer zullen duren dan 10 tot 15 minuten.  
Ik ben blij, dat ik met deze groep mee kan werken om zo mijn eigen creativiteit te 
ontwikkelen.  
Wil je dit ook meemaken, neem dan contact met hen op. Dit kan per telefoon: 0610312970 
naar Hans Leupe of via e-mail info@filmplatformdeeenhoorn.nl  
Iedereen is van harte welkom en breng vooral ideeën mee om te verfilmen.  
 
Tot de volgende keer Nancy. 

 


